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WANDELING HET LAGE LAND 

 
In deze wandeling zijn drie Kijkpunten opgenomen. Hier kunnen de leerlingen de Kijkwijzer invullen. U kunt de 
wandeling helemaal maken of een deel ervan. De routebeschrijving start op de hoek Jacob van 
Campenweg/Lagelandsepad, maar u kunt beginnen waar u wilt. U kunt er ook voor kiezen alleen naar één van 
de drie Kijkpunten te lopen. 
 
Als we richting Jacob van Campenplein lopen gaan we even linksaf de Stalpaertstraat in en gelijk rechts zien we 
de Noorwitsstraat. Dit is Kijkpunt 1. Op 24 november 1961 werd hier de eerste paal geslagen voor het 
woongebied waar nu 93.000 mensen wonen. We lopen terug naar de Jacob van Campenweg, zien aan het eind 
het Jacob van Campenplein, het eerste winkelcentrum van de nieuwbouw in de Prins Alexanderpolder. Rechtsaf 
de Hendrick Staetsweg op en voorbij de Jacob van Akenstraat zien we, links en rechts, een smal park. Dit is de 
Parkas. Er zijn ooit plannen geweest om hier een sneltramtracé aan te leggen, maar die zijn nooit uitgevoerd. 
 
We gaan naar links het parkje in, komen uit aan de Hoofdweg. Dit is Kijkpunt 2. Het is nog maar een jaar of 
vijftig geleden dat deze weg een heel belangrijke functie had, namelijk de autoweg van Rotterdam naar Gouda 
en Utrecht. Aan deze Hoofdweg stonden veel boerderijen met grote stukken grond. Nu staan er hier en daar nog 
een paar restanten van deze boerderijen, het land is bebouwd met huizen en bedrijven. 
 
Bij de Koningslaan gaan we rechtsaf tot de Hendrick Staetsweg, dan links de Duikerstraat in waar we de 
Verrijzeniskerk zien. Let vooral op de mooie glas-in-lood-ramen en het carillon buiten. Vanaf de Duikerstraat 
rechtsaf de Berlagestraat in tot aan de Immanuelkerk. Deze in 1968 in gebruik genomen kerk staat op de lijst 
van gemeentelijke monumenten. Bijzonder zijn de vorm en de diepliggende vensters. 
 
We lopen verder de Berlagestraat uit en gaan rechts de Prinsenlaan in, de grens tussen de wijken. Het Lage 
Land en Prinsenland. Ter hoogte van winkelcentrum Samuel Esmeijerplein steken we de Prinsenlaan over. Dit is 
Kijkpunt 3. In de plas zien we een monument in de vorm van een vierkant eiland. Dit werd in 1995 onthuld om 
aan te geven dat daar het diepste punt van Nederland lag. Inmiddels ligt dat punt in de gemeente Nieuwerkerk 
aan den IJssel. 
Vanaf dit punt lopen we de Prinsenlaan verder af tot de Jacob van Campenweg en zijn we weer terug bij het 
startpunt. 
 


